
 

OPDEKORREL
Naam: Harry Muskee (65)
Beroep: songwriter en leadzanger van Cuby 
& the Blizzards
Wapenfeit: levende blueslegende die begin 
dit jaar de Gouden Harp ontving voor zijn 
gehele oeuvre

Zit er nog een beetje vuur in dat lijf? 
”Ik kan het allemaal nog bijbenen. De muziek geeft mij de kracht. Als ik 
omval, is het afgelopen, zo easy is het.”

Je hebt je nooit los kunnen trekken uit 
de Drentse klei.

”Klei? Het Drentse veen bedoel je? Dit 
land had de eerste beschaving. 
De Trechterbekers* waren 
er al toen God nog niet 
bestond. Daar wil ik 
wel bijhoren.”

Je bent geridderd. Niet bepaald 
rock-’n-roll. 

”Ach soms moet je een keuken uitzoeken en dat is ook geen rock-’n- roll.”

Met de groupies is het tegenwoordig 
zeker treurig gesteld? 

”Ik heb vele vrouwen gekend maar nu wil ik mezelf en m’n partner de 
ellende van dat gedoe besparen.”

Zing je nog steeds Engels met een 
Drents accent?

”Ik heb ze in de States en Engeland daar nooit over horen klagen. 
Typisch Nederlands modern gezeur.”

Wat is er bij Cuby & the Bliz-
zards over van sex, drugs & 

rock-‘n-roll?
”Dat blijft binnenskamers. Vroeger lagen die 

dingen op straat, dat was goed voor je ima-
ge, nu vind ik het alleen maar stom.”

Ik zie je nooit op 
BN’er feestjes. Je 

bent zeker een 
stugge Drent?
”Ik leef in mijn eigen wereld en 

die scherm ik af. Ik heb 
geen behoefte aan het 
voortdurende gekakel 
van de mensen. Het gaat 
meestal nergens over.”

Leef je 
tegenwoor-
dig niet te 
braaf om de 
blues te kun-
nen zingen?

”Hoe denk jij te weten dat 
ik braaf leef?”

www.cuby.nl 

’Drenthe had 
al beschaving 
toen God nog 
niet bestond’

www.panorama.n
l
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* Aardewerken pot-
ten gevonden in 
Drenthe. Overblijf-
selen van een 
gelijknamige  
beschaving uit 
3000 voor 
Christus.
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